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Van de
voorzitter, _
Bart Jonkers |

Feest van de Geest

Bij het verschijnen van deze Kerkklank ligt
Pinksteren weer achter ons.

Feestdagen over iets dat ongrijpbaar lijkt
en moeilijk te beredeneren is. Toch
hebben we de Geest heel hard nodig en
zeker binnen onze kerk. Immers
be-geesterde mensen komen tot grote
daden. Daarin wordt dan ook meteen
Pinksteren zichtbaar. We zien de werking
van het Pinsterfeest terug in wat het met
mensen, ook onszelf, doet.

Om ons heen zien we daar allerlei
voorbeelden van. Dichtbij en veraf. Dat
geldt ook binnen onze PKN-gemeente.
Veel mensen die als vrijwilliger actief zijn,
doen dat omdat de Geest hen aanraakt of
heeft aangeraakt (zonder dat ze zich dat
zelf wellicht realiseren). Nogal wat
vrijwilligers vinden hun werk en taak niet
heel bijzonder. Toch is het dat zeker wel!
Mensen zijn Gods handen en voeten. Alles
wat je voor een ander doet, in het groot
of in het klein, heeft een blijvende
waarde.

Vanuit dat perspectief wens ik ons allen
toe dat de Geest van Pinksteren steeds
opnieuw blijft waaien, ook na de beide
dagen waarop wij dit feest vieren.

Juist in de komende jaren hebben we
ieder nodig die zich door de Geest weet
aangeraakt!

Inhoud




Een tijdje geleden ontving ik een whatsapp berichtje van een vriend in Turkije: ‘Onderweg naar mijn
taalles liep ik langs het plekje waar we eerder samen koffie dronken. Ik heb voor je gebeden. Hoop dat
alles goed gaat: Spontaan een bericht als dit op je telefoon krijgen, dat maakt je toch blij? We
hebben elkaar al bijna drie jaar niet gezien. Hij denkt weer even aan mij, laat dat weten door een
berichtje en bidt zelfs voor mij.

Jezus nam afscheid van zijn leerlingen, na zijn kruis en opstanding ging Hij terug naar de Vader in
de hemel. Nu leven wij al bijna 2000 jaar na Jezus’ leven hier op aarde. We lijken van elkaar
gescheiden te zijn. Maar toch denkt Jezus aan ons. Heeft Hij ons zijn berichten gestuurd die wij
lezen in onze Bijbel en ook Hij bidt voor ons. Johannes deelt met ons in zijn evangelie een gebed
van Jezus dat Hij bidt voor zijn leerlingen en iedereen die in Hem geloofd. Je mag het zien als een
gebed dat nog steeds voor jou gebeden wordt.

Het blije gevoel dat ik bij dat whatsappberichtje kreeg mag je ook voelen als je denkt aan Jezus. Hij
denkt aan mij, ziet naar mij om, wij hebben een bijzondere band met Hem. Dat maakt dat jij anders
bent in deze wereld, iemand die geloofd in de Zoon van God. En iedereen die in Hem geloofd geeft
Hij zijn Geest, dat hebben wij gevierd met het Pinksterfeest. Zo is Jezus opeens niet ver van ons
verwijderd, maar juist heel dichtbij. De Heilige Geest die Jezus voor zijn afscheid aankondigde zal in
je hart wonen, zal je troosten en kracht geven.

‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen’
(Handelingen 1: 8, NBV21). Misschien ben jij wel degene die iemand een bemoedigend berichtje

moet sturen, om te laten zien dat je aan hem of haar denkt. Dat Jezus aan hem of haar denkt.

Want we zijn één in de Geest, wij zijn één in de Heer. En ieder zal weten dat wij christenen zijn, door
onze liefde.

Martijn van Breden.




In gesprek met Tinus Meilink 8 jaar

Kennismaking

Wij willen graag weten wie Tinus Meilink is en
vragen hem dan ook een stukje
levensgeschiedenis te vertellen. Tinus kreeg de
doopnamen Zwaantinus Hendrikus en werd 73
jaar geleden geboren in Venebrugge op een
boerderij, als derde zoon in het gezin. Hij is
getrouwd met Janny Meilink. Samen hebben zij
twee zonen, die beiden met vrouw en kinderen
in het westen wonen, zo vertelt Tinus. Hij ging
in Hoogenweg naar de lagere school, waarna
hij naar de MULO aan de Gramsbergerweg
ging. Na de MULO, zo vertelt Tinus, ging hij naar
de kweekschool in Emmen. Hij behoorde tot
de laatste lichting, die naar de kweekschool
ging, daarna werd het de PABO(Pedagogische
Academie Basis Onderwijs). Na zijn opleiding
werd hij onderwijzer aan de Sjaloom school in
Heemse, waar hij mocht werken met een
fantastisch team. Na het vertrek van de
directeur van de Sjaloom, naar de Kastanjehof,
werd Tinus benoemd tot directeur. Na sluiting
van de Sjaloom werd hij benoemd tot directeur
aan de Akker in Gramsbergen.

Actief in de kerk

Tinus is al lang actief in de kerk in diverse
functies, zo vertelt hij. Zo kwamen jongeren bij
hem thuis voor de huiscatechese. Daarnaast
was hij scriba van de wijkkerkenraad,
penningmeester en voorzitter van de diaconie
en de laatste jaren dus als voorzitter van het
college van diakenen.

Waarom diaconie

Tinus vertelt dat het hart van de diaconie ligt in
het dienstbaar zijn, daar helpen waar geen
andere helper is. Dat trekt hem aan, daarbij
kwam de ervaring die hij op deed met een reis
naar Israél in 2013. Deze reis werd
georganiseerd door en met onderwijsmensen.
Rabbijn Soetendorp was de reisleider. Het was
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een indrukwekkende reis. In de dienst op
Sabbat, waarin rabbijn Soetendorp voor ging,
werd dit nog eens extra duidelijk. De rabbijn zei
het als volgt: “Brood is een teken van
partnerschap tussen God en mens. God zoekt
mensen die Zijn Partner willen zijn om de
wereld leefbaar(der) te maken. God schept het
graan en de mens maakt er brood van. Als je
brood deelt verklaar je je dus partner van God".
Ook hierdoor word je extra gedreven om
diaconaal werk te doen. Niet alleen, maar
samen met de mensen om je heen.

Veranderingen

Jazeker, zegt Tinus op onze vraag of hij
veranderingen kan noemen binnen de kerk en
de diaconie. Door de fusie in 2006 kregen we
naast een diaconie in iedere wijk ook een
College van Diakenen voor de gehele
gemeente Hardenberg-Heemse-Radewijk.
Naast een voorzitter, scriba en penningmeester
zit er in het College van Diakenen een
vertegenwoordiger vanuit iedere wijk van de
PKN-gemeente. In het college worden de
bovenwijkse zaken besproken en de algemene
zaken. Ook stelt het college het collecterooster
samen. Was het vroeger zo dat er drie collecten
in de dienst waren, nu zijn er nog twee,
waarvan de eerste voor de diaconie met altijd
een doel. De 2e collecte is voor de kerk. Er is
afgesproken dat de diaconie zich inzet voor
lokaal, Nederland en Europa. De Zending
Werelddiakonaat en Ontwikkelings-
samenwerking (ZWO) doet de hulp voor de
wereld. Dit gaat in goed overleg. Was het
vroeger zo dat er een beroep werd gedaan op
de diaconie voor hulp, nu gaat dit ook vaak via
de burgerlijke gemeente.



Ook zijn er in het verleden projecten opgestart
vanuit de kerken, die nu als zelfstandig project
voort worden gezet. Denk daarbij, zo zegt
Tinus, aan het Buddyproject en het
fietsenproject.

Tinus vertelt over de diverse projecten, die er in
de afgelopen jaren hebben gespeeld. Zo was er
het verjaardag tasje, waarbij kinderen waar
thuis geen verjaardag kon worden gevierd
vanwege tekort aan middelen op hun
verjaardag toch een tasje kregen waarin diverse
dingetjes zaten, die de verjaardag kleurden. (Dit
project is overgenomen door de gemeente en
ondergebracht bij de Stichting “Samen voor
kinderen”).

Hardenberg geeft warmte, waarin mensen hun
tegemoetkoming in de dure gasrekening
konden doneren voor mensen, die het heel
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goed konden gebruiken.

Nood in eigen gemeente

Samen delen pakketten

Kinderen in de knel in samenwerking met
scholen in de gemeente Hardenberg. Kinderen
kregen € 2,00 om daar iets mee te doen en er
meer van moesten maken. De opbrengst was
voor de vliuchtelingkinderen op Lesbhos.

Vanaf dit jaar zetten we ons in voor Moldavié.
Eén van de armste landen in Europa. Het
streven is om hier 3 jaar lang 10.000 euro te
doneren. Er is begonnen met de verkoop van
producten uit Moldavié. Ongetwijfeld zullen er
in de komende jaren nog meer acties volgen.

Tinus is heel blij dat hij in Gerda van der Wel een
opvolger heeft gevonden. Ook Lambert
Zandman heeft een opvolger in Albert Hakkers
gekregen.

Wat gaat Tinus met zijn nieuwe vrije tijd doen,
zo vragen we hem. Gelukkig, zo vertelt Tinus,
valt hij niet in een gat. Hij fotografeert graag. Is
bij een fotoclub aangesloten en doet mee met
de fotowerkgroep van Zin-In. Is actief bij het
landschapsonderhoud van IVN en is nog
voorzitter van Veilig Verkeer Nederland
Hardenberg. Daarnaast reizen we van tijd tot
richting Westen om tijd door te brengen met
onze kinderen en kleinkinderen.

Tinus vindt vrijwilligerswerk verrijken, het hoort
erbij. Je ontmoet mensen. Het geeft positiviteit.

Wij bedanken Tinus voor het gezellige gesprek
en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Ineke en Rezina



A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant:
Vacature.

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Wat een feest was het Hemelvaartsdag in de
Opgang te Radewijk. Het kerkplein vulde zich
al vroeg met fietsen en ook de parkeerplaats
was goed gevuld. De koffie, koek en de
broodjes, verzorgd door Aly en Hennie,
stonden klaar en onder het genot van dit alles

werd er gezellig bijgepraat. Het Vocaal
ensemble van het Hardenbergs Christelijk
Mannenkoor oefende nog even en toen was
het bijna 10.00 uur. Er werden stoelen in de
kerk bijgeplaatst, die ook allemaal werden
bezet. Wat geweldig om in zo'n volle kerk
samen te mogen zijn. De ouderling van dienst

heette een ieder van harte welkom. En dan
zingen we samen ons eerste lied onder
begeleiding van Herman Boerman. Daarna
vervolgen we de dienst onder leiding van
dominee Pieter Noordmans. Hemelvaart, soms
moeilijk te begrijpen, maar wat een feest om
het met zovelen te mogen beleven, 9 mei.

De dag voorafgaande aan Moederdag hadden
we in de Opgang onze jaarlijkse stekjesmarkt.
Mij viel de eer te beurt om de markt te openen

_ en ik moet zeggen, het aanbod van stekjes,

plantjes, en ook boeken en puzzels was meer
dan overweldigend!

Misschien dat het voor sommigen even
schrikken was, want voor de ingang van de
kerk stond een ambulance geparkeerd. Het was
een auto van Stichting Wensambulance
Oost-Nederland, een stichting die zich inzet

\ voor ernstig zieke of terminale mensen en hen

helpt als ze bijvoorbeeld nog één keer naar zee,
het bos of naar familie willen of naar een
trouwerij of een uitvaart.

Kortom: een ideale dag om met dit mooie weer
én een boel geld uit te geven voor een goed
doel, én plantjes te scoren én moeders een
plezier te doen....

De opbrengst mocht er wezen: maar liefst 1834
euro’s wisselden van eigenaar.

De wensambulance blij, alle vrijwilligers die
enorm hard gewerkt hebben om alle stekjes op
te potten, klaar te zetten, taarten te bakken,



koffie en thee zetten, hamburgers bakken en wat
ik nog allemaal vergeten ben — moe en voldaan
en ik... ik moet nu eerst en vooral tijd vinden om

alle springbalsemienen, tomaten, varens,
aardbeiplantjes en van alles waar ik de naam
niet van weet in mijn tuin te krijgen.

Namens de organisatie en Stichting
Wensambulance Oost-Nederland iedereen van
harte bedankt!

Wij wensen allen die ziek zijn, onderzoeken
afwachten en in spanning zitten, en allen die
om hen heen staan heel veel sterkte en Gods
nabijheid toe.

Als deze Kerkklank in uw bus valt zijn de examens
voor het voortgezet onderwijs al achter de rug.
En zitten de jongeren en hun ouders in spanning
voor de uitslag. we hopen dat bij een ieder de
vlag uit kan deze maand.

Bert Broers



AW, Protestantse kerk
-‘ " wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

‘Afscheid nemen is

Met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
En verpakken in goede gedachten der
herinnering’

Deze zinnen vormen het begin van het gedicht
‘Afscheid nemen’ van Dietrich Bonhoeffer. Een
bijzonder gedicht dat heel goed omschrijft wat
afscheid nemen is. Ik begin hier mee omdat de
maand juni in het teken staat van afscheid
nemen.

Op 16 juni nemen we afscheid van onze koster
en zijn vrouw, Jaap en Tiny Meerveld. Vele jaren
zijn ze trouw geweest in het dienen van
anderen. Altijd was alles tiptop geregeld en was
het keurig schoon in het gebouw. Hoeveel
kopjes koffie, bakjes soep, gehaktballen en
allerlei hapjes er gemaakt zijn door hen?
Eindeloos veel, met veel liefde en aandacht.
Jaap denkt graag mee als er iets georganiseerd
wordt en heeft een groot netwerk van allerlei
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mensen die hij kent. Bezig bijtje als hij is legt hij
ook verbinding tussen allerlei mensen. Zo heeft
hij heel veel bijeenkomsten en evenementen
mede mogelijk gemaakt. Maar er komt nu een
einde aan zijn kosterschap. We zeggen Jaap
ook op deze plek heel hartelijk dank voor zijn
inzet samen met Tiny voor onze gemeente en
wensen hen al het goede en Gods zegen toe
voor de toekomst! Hoe het afscheid er precies
uit komt te zien leest u in het Kerkcontact.

En dan is er natuurlijk dat andere afscheid. Van
een van onze kerkgebouwen, de
Hessenwegkerk. Een gebouw is voor veel
mensen meer dan een hoop stenen. Het
gebouw biedt beschutting, is een ‘thuisplek’
van je als gelovige. Je hebt er veel beleefd.
Geloof gedeeld, vreugde en verdriet beleefd.
Een plek die vertrouwd is, waar je misschien
zelfs ook wel je eigen plekje hebt waar je lekker
zit. Een goed gebouw is fijn om te hebben.
Afscheid nemen is dus niet eenvoudig.



We laten het ene gebouw achter en trekken
verder naar het andere gebouw. Onze
herinneringen nemen we mee. Om goed
afscheid te nemen is er tijd nodig. Er is veel tijd
voorbijgegaan de afgelopen jaren tot aan deze
maand. Tijd om te wennen aan het idee. En we
nemen de tijd om nog één keer herinneringen
op te halen, op zaterdag 22 juni van 10:00
uur tot 14:00 uur is er de mogelijkheid om
rond te lopen door de Hessenwegkerk, om
herinneringen op te halen en ook om afscheid
te nemen. Het programma vindt u verderop. En
dan is er een afsluitende dienst op 30 juni om
10:00 uur. We blikken daarin terug en kijken
vooruit en doen voor de laatste keer de deur
van de Hessenwegkerk achter ons dicht. Op
beide data bent u van harte welkom!

Noemenswaardig is ook de presentatie van Fred
Hamhuis. Hij heeft de geschiedenis en
gebeurtenissen beschreven van de
Hessenwegkerk. Via een powerpaointpresentatie
heeft hij al een aantal middagen geleid om
mensen mee te nemen door de geschiedenis
van de Hessenwegkerk. Dat was mooi!

In de tussentijd wordt er behoorlijk wat gedaan
in de Aerninckhoff, de interieurcommissie heeft
niet stilgezeten en presenteerde een
inrichtingsplan op 7 mei. ledereen kon
reageren en met die reacties zullen zij weer
verder gaan. Het belooft in ieder geval een bij
de tijds interieur te worden.

Hoe meer je er bent hoe sneller het went...

En dan gaan we ‘huizen’ in een ander
kerkgebouw. Daar zullen we allemaal moeten
wennen. Je plekje vinden in de ruimte, wennen
aan het gevoel dat een gebouw meebrengt.
Maar ook dat gaat goed komen. Ook daar
mogen we de tijd voor nemen. En hoe meer je
er bent hoe sneller het went.... Stap dus vooral
de drempel over en laten we daar samen van
betekenis mogen zijn voor het koninkrijk van
God. Want daar was het allemaal om begonnen

dat we samenkwamen. Omdat God ons riep,
Zijn Geest bracht een wereldwijde
mensenbeweging op gang die in groepen
samen kwamen: de kerk. Het is geen menselijk
bedenksel, maar iets door God in het leven
geblazen. En die God is de eeuwen door trouw
aan zijn mensenkinderen.

Met Pinksteren mochten we dit vieren. De
uitstorting van de Heilige Geest vormt de
geboorte van de kerk. Die Geest is nog steeds
aanwezig in mensenlevens en in ook in het
kerkelijke leven. Ze vuurt ons aan om geloof
hoop en liefde te delen met de wereld om ons
heen. Het is mooi om te zien hoe Gods Geest
telkens opnieuw weer mensen in beweging
brengt, mensen terugbrengt bij de bron van
het leven, God zelf. En ook hoe mensen zich
willen inzetten voor de gemeenschap! Op 26
mei mochten we Cindy Grendelman bevestigen
als jeugdouderling, Henk Jan Veurink als diaken
en Daniélle Konkelaar mochten we
herbevestigen als diaken. We zijn blij dat
mensen hun gaven in willen zetten voor de
gemeente!

Niet alleen ambtsdragers zetten zich in. Vele
anderen ook. Met de contactpersonen hebben
we een avond gehad, zoals we dat 2x per jaar
doen en alle mensen die zich inzetten voor de
gemeente werden op 26 mei in het zonnetje
gezet. Een mooie dienst die we afsloten met
een 'liefdemaal’ ledereen had wat te eten
meegenomen en dat deelden we met elkaar.
Het was een hartverwarmende zondagmorgen!

En alvast voor in uw agenda: 14 juli heten we
Marin, Eline, Roeland, Koen en Femke welkom
in de kerk! Ze nemen afscheid van de
kinderdienst en stappen over naar de kerk.
Hartelijk welkom!

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp



Jeugdwerk Heemse

Jeugddienst zondag 14 april 2024

Het thema van de dienst was: “Liefde voor de kerk”

De dienst was erg leuk, omdat het speciaal voor de jeugd was.

Daarnaast was er ook een leuke band, die leuke liederen heeft gespeeld, want de liederen in een
normale dienst zijn wat oudere liederen. De jongeren kennen de oudere liedjes niet, maar deze
liederen kenden meer jongeren, dus dat was leuk.

Martijn van Breden had een leuke preek bedacht met een leuke toepassing waarbij iedereen in de
kerk 3 woorden kon opschrijven op hun mobiel over de kerk, en werd getoond op de beamer. Ook
was de preek beter begrijpbaar dan andere preken, omdat we het meer snapten.

Het was een hele leuke dienst, en hopen dat er nog meer van zulke diensten komen.

Door Wout en Pien Konkelaar

Op zondag 14 april hadden wij een jeugddienst in de Hessenwegkerk. Vooraf hadden jongeren
verteld wat zij leuke thema's vonden. Na een stemming via een whatsappgroep kwamen wij uit
rond het thema "Waarom de kerk?" Nou, daar valt van alles over te vertellen natuurlijk! Ik mocht
vertellen over de allereerste kerk na Pinksteren. Wij kunnen van alles van de kerk vinden, maar het
leren over Jezus, alles met elkaar delen, samenkomen, dat moet de kern zijn in de kerk.

Het was prachtig om veelal opwekkingsliedjes te zingen met een toffe band. Ik hoorde veel
positieve reacties hierop. Mooi om zo op verschillende manieren onze kerkdiensten te kunnen
vieren in Heemse! En ik hoop dat wij met de jongeren blijven doorpraten over de betekenis van ons
geloof en de Kerk in onze levens.

Door Martijn van Breden

Papa’s, mama's, opa’s,
oma’s, broere en zugjes zijn
ook welkom!

Zondag 9 juni van
18.20-16.30 uur

Bij slecht weer viering in De Esch,
Hessenwegkerk
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Boekbespreking

Marc-Alain Ouaknin. De joodse

gids van deze tijd.
Schrijver Christiane Berkvens-Stevelinck
Uitgeverij Skandalon. 2015. 104 blz. Prijs €14,50.

In het programma van Zin-In in onze PGHH
gemeente bespraken wij het afgelopen
seizoen het boek ‘De tien geboden’ van
Ouaknin. Op zes avonden deelden we wat we
al lezend hebben opgedaan, maar ook wat ons
minder aanspreekt.

Omdat het werk van Ouaknin boeiend is breng
ik een ander boekje onder jullie aandacht. Dat
is het hierboven genoemde gidsje, waarin
negen goed leesbare hoofdstukjes staan die
inspireren tot goed leven. Immers, daar gaat
het om in het leven en de weg daarnaartoe is
voor de joodse gelovige de Thora. Het
Hebreeuwse woord voor ‘gebod’ is onder meer
‘mitswa’ en dat betekent ‘goede daad! Een
mitswa is wat je graag doet voor God en elkaar.
QOuaknin (1957) is een groot kenner van de
Talmoed, de kabbala en het chassidisme. Hij
verbindt uiteenlopende joodse tradities en
filosofische scholen tot een dynamisch,
poétisch geheel. Hij is een bruggenbouwer die
zijn publiek aanspoort om vragen te blijven
stellen. 'Ontmoet de ander om het leven kleur
te geven|, zegt hij, 'heilig zijn kun je niet alleen;,
‘zonder humor valt er niet te leven' en besef
vooral: 'het is verboden oud te worden.

Hij is een joodse gids, die voor velen wereldwijd
een leermeester werd. Hij is een ‘free spirit’ die
verbanden legt tussen religie, filosofie, kunst
humor en erotiek. Een mooie ontdekking die
we kunnen doen is dat je jezelf kunt
vernieuwen door de traditie waaruit je komt te
vernieuwen. Zo blijft het up to date, levend en
actueel dynamisch. Dat spreekt mij erg aan.
Ouaknin combineert gedegen kennis van de
joodse traditie met vooruitstrevende,

hedendaagse ideeén. De lichtvoetige wijze
waarop hij dat doet is vol humor en poézie.
Om nu ook jullie aan te spreken opdat je dit
boekje wilt gaan lezen, geef ik de eerste twee
regels uit de inleiding door.

‘Onze tijd vraagt om gidsen die de weg wijzen
naar verrassende ontdekkingen, om
leermeesters die de gave hebben onvermoede
perspectieven te openen en in onbekende
ruimten binnen te leiden. Mensen die het hart
verruimen, de geest aanscherpen en de ziel
verheugen!

De schrijver Christiane Berkvens-Stevelinck
(1946) is emeritus hoogleraar Europese cultuur
en remonstrants predikante te Rotterdam. Ze
publiceerde eerder bij Skandalon Catechismus
van de compassie (2010, met A. Alblas) en
Erfenis Europa (2012).

Piet Langbroek

CHRIRTLANE RERRYE

Mare-Alain Ouaknin

De joodse gids van deze tijd

WA - FSTEVELINEE
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A", Protestantse kerk
\ i wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

“Vrede begint met een glimlach.
En een glimlach is het begin van de liefde.” -

In onze viering was het thema een quote van
moeder Theresa, zoals hierboven staat.

Je zou zeggen: Een glimlach kost weinig en
levert veel op. Het is het begin van de liefde.
Maar de vraag is ‘Hoe kijk je?' Je ziet de
glimlach van een ander naar jou toe. Maar het is
wederzijds: Is jouw eigen glimlach naar
anderen er? Het gaat om menselijk contact en
dat je bereikbaar bent voor elk ander. Het
vraagt best wel wat om open te zijn voor de
mensen om je heen. Misschien moeten we wel
stappen zetten. Het lijkt eenvoudig, maar er zit
een diepere laag onder. Een glimlach is niet
zomaar wat. Het opent de weg naar de ander.
Een glimlach is ontwapenend. Het brengt tot
vrede en tot vrijheid. En dat is het begin van de
liefde.

Daal

dervelddien
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Op zondag 16 juni is de dienst waarin Gerda
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van der Wel bevestigd wordt als diaken. Gerda
zal het College van diakenen als voorzitter gaan
leiden. We wensen Gerda een goede start toe in
dit belangrijke diaconale werk.

Op zondag 7 juli is de slotdienst. Voor deze
laatste dienst van het seizoen kunnen ouders

hun kinderen aanmelden om de overstap naar
het voortgezet onderwijs te markeren en ook
het afscheid van de kindernevendienst. De
kinderen krijgen van ons een mooi aandenken
mee.

Graag tijdig aanmelden bij Piet.

In de zomertijd (juli/augustus) houden we in
sporthal de Beek geen diensten. We sluiten aan
bij de diensten in de Hoftekerk, aanvang om
09.30 uur.

Samen eten in
Wiekstee met mensen

Baalderveld
uit Baalderveld. Vanaf

17.30 uur zijn de deuren van de Wiekstee
geopend voor iedereen die in een gezellige
omgeving samen met buurtgenoten wil eten.
Elke maand wordt er met veel plezier een
gevarieerde maaltijd gekookt. Het gaat om
plezier en samenzijn.

De kosten zijn € 3.00 per persoon en € 1.00 voor
kinderen onder de 12 jaar.

Elke laatste woensdag

van de maand kun je
samen eten in de




Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
sameneteninbaalderveld@gmail.com

Graag ontvangen we je naam, adres en
telefoonnummer. Uiteraard gaan we zorgvuldig
met je gegevens om. Geef belangrijke
informatie door zoals je allergieén en/of
dieetwensen. De eerstvolgende bijeenkomst is
op woensdag 26 juni.

Meld je wel op tijd aan, want vol = vol.

Op Bevrijdingsdag, zondag 5 mei, vierden wij
dankbaar de vrijheid waarin wij mogen leven.
‘s Morgens in de kerk en s middags was je
misschien wel op een Bevrijdingsfestival.
Allebei met mooi weer en goede liederen en
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muziek. Samen vieren. De kerk van de Heer
viert de bevrijding van kwaad en donker. In het
Evangelie staat de opstanding tot nieuw leven
centraal. Daar leeft de kerk van. We horen dat
Jezus tegen zijn leerlingen zegt: ‘ik noem jullie
geen slaven meer [...], vrienden noem ik jullie’
(Joh. 15, 15). Dat is het goede nieuws van de

‘bevrijding’ die wij vieren. De vlag kan uit! Op
de liturgische tafel stond tijdens de dienst een
veelzeggende schikking.

In wijkgemeente Baalderveld zijn kerkelijk
werker Ellen Kolthof en predikant Piet
Langbroek werkzaam. Op maandagmorgen is
er inloopspreekuur van 10 tot 12 uurin de
Schakel bij de Hoftekerk. Wanneer u een
gesprek met hen op prijs stelt kunt u zelf
contact opnemen om een afspraak te maken.
Piet en Ellen willen ook zelf met
wijkgemeenteleden contact opnemen.

Wij hebben een vraag aan jullie en dat betreft
de telefonische bereikbaarheid. Wij willen onze
wijkgemeenteleden bellen met de vraag of
bezoek van ons gewenst is en of er een afspraak
gemaakt kan worden. We zien echter steeds
minder huistelefoonnummers, omdat steeds
meer alleen de mobiele telefoon wordt
gebruikt. In ons bestand staan deze nummers
dikwijls niet vermeld en dat is voor ons
onhandig. Daarom onze vraag aan u: wilt u uw
mobiele nummer doorgeven aan Piet en Ellen,
dan zorgen zij er voor dat de juiste telefoon
gegevens in het bestand van de wijkgemeente
worden vermeld.

Op zondag 13 juni 1999 werd ik als predikant
bevestigd in de toen nog Hervormde Gemeente
Hardenberg, wijk 3. Dat betekent dat ik op deze
datum dit jaar 2024 vijfentwintig jaar werkzaam
ben in de kerk in Hardenberg, in de
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. Ik
schrijf vijffentwintig in letters, want 25 is zo
getalsmatig. lk ben meer van de taal en de
woorden. Het zegt net iets meer en er zit veel
achter. In ieder geval heel veel dankbaarheid!

Tot slot aan jullie allemaal een hartelijke groet!
Ds. Piet Langbroek
(Zie ook de tekst op blz 21)
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Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

De dagen lengen en de natuur is weer groen.
Licht is voor mensen, dieren en planten van
levensbelang. Nog een paar weken en dan
maakt de lente plaats voor de zomer. Licht
verdrijft duisternis. lets dat licht is, kan nooit
tegelijkertijd donker zijn. Jezus kwam naar de
aarde om de duisternis te verdrijven. Sinds
Jezus niet langer fysiek in ons midden is, is het
aan 6ns om een klein lichtpuntje in de wereld te
zijn. Niet als een grote bouwlamp een hele
straat verlichtend, maar het verschil kun je al
maken door een waxinelichtje te zijn in het
leven van één persoon.

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,

Waar U bent zal de nacht verdwijnen,

Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij Schijn door mij

Opwekking 334 — Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

14

Op moment van schrijven breekt de examen
periode net weer aan. Afgelopen jaren werden
de examen kandidaten na hun examen in het
zonnetje gezet, dit jaar hebben ze een
aanmoediging voor hun examens ontvangen.
Mannette, jeugddiaken, en Matthijs,
jeugdouderling, brachten een tegoedbon van
Toscana naar de examenkandidaten in onze
gemeente. We hopen dat de examens voor
iedereen naar wens zijn verlopen en de uitslag
positief mag zijn! Mochten we nog iemand
vergeten zijn, laat dit dan weten via:
jeugdouderlingmarslanden@gmail.com.
Groetjes Mannetta Batterink en Matthijs Meijer

Cody Gakpo, aanvaller bij Manchaster United en
Oranje-international op het EK, steekt zijn
geloof niet onder stoelen of banken. Uit een
interview via het officiéle clubkanaal van de
Engelse topclub blijkt dat hij inspiratie haalt uit
de muziek van Eline van Dijk, gospelzangeres
uit Steenwijk en optredend onder de naam
ELINE. Zo geeft haar lied 'De zegen' hem
houvast. Dit lied gaat over De Heer die jou
beschermt en dat Hij zijn oog richt op jou. Hij
geeft vrede.

'Je mag ook verliezen' gaat over tegenslagen in
het leven. Niet alles lukt. In elke val zit een les.
Eline is ook bekend van het lied Jezus
Overwinnaar, welk lied zij schreef met Reyer
van Drongelen en Kees Kraayenoord. De hele
tekst van dit lied bezingt de machtige Naam
van Jezus en begint dan ook met een krachtige
binnenkomer: “Waar U verschijnt, wordt alles
nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven!”

Nadat Jezus gestorven was aan het kruis, vertelt
de Bijbel dat Hij neergedaald is in de hel. Daar
heeft Hij de dood verslagen door weer levend
te worden, de kern van het evangelie.



In het komende seizoen staan er op zondag

26 mei en 25 juni de laatste doopdiensten
gepland. Stuurt u een geboortekaartje als er
een kindje wordt geboren? Als u uw kindje wilt
laten dopen, kunt u contact opnemen met
scriba Mariette Zoer

Telefoon 06 4040 4407 of per email:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.

Wist u dat er iedere zondag tijdens de dienst in
de Matrix oppasdienst is? Vanaf kwart over 9
kunt u uw kindje brengen. Er is altijd een
moeder aanwezig die op uw kindje kan passen
tijdens de oppasdienst. Er kan gekleurd
worden, gepuzzeld, gespeeld en er zijn ook een
heel aantal boekjes waaruit voorgelezen kan
worden. U vindt de oppasdienst in het gedeelte
van de kinderopvang; bij de koffiebar rechtdoor
(de deur staat altijd open). Kom jij ook gezellig
spelen? Groetjes van de leiding van de
oppasdienst.

Beste gemeenteleden,

Wellicht heeft u het al gehoord of gelezen; wij
hebben vacatures!

Wij hebben een vacature voor:

- een diaken,

- een ouderling met aandacht voor het pastoraal
team

- een ouderling die zitting heeft in het college
van kerkrentmeesters.

Wilt u onze enthousiaste wijkkerkenraad komen
versterken? Neem dan contact op met Johan
Bel, johan.bel@planet.nl of 06 53 299 744,

We zien je berichtje of belletje tegemoet!

Dinsdag 16 april hadden wij weer onze gezellige
koffiemiddag voor 65+ van de wijk Marslanden.
Er was een mooie opkomst met dit keer ook

wat nieuwe gezichten in ons midden. We
begonnen met een kopje koffie/thee met een

heerlijk plakje eigen gebakken cake en koek.
Bedankt Gezine en Femmie. Ds. Frans hield een
korte overdenking. En het was erg gezellig.
Onder het genot van een glaasje frisdrank en
lekkere hapjes werd er fijn van plaats gewisseld

en werd er heerlijk bijgepraat.
Bedankt voor de hapjes Femmie, Hilda en Rinie!

Op vrijdag 12 april werd er voor groep 8 een
filmavond georganiseerd. De groepen 8 van de
Matrix waren van de partij. De Matrix werd
omgetoverd tot een heuse bioscoop.
Halverwege was er wat te drinken met een
kleine versnapering. Er werd gekeken naar de
film ‘Wonka' (Every good thing in this world
started with a dream).

(vervolg op pagina 23)
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Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Op 9 juni hebben we een spannend thema. Het
gaat over dat mensen soms gedwongen hun
huis moeten verlaten. Dat kan door allerlei
oorzaken zijn. Soms omdat je oud wordt en
niet meer thuis kunt wonen, omdat je gaat
scheiden 6f 66k omdat je niet veilig bent in je
eigen land en moet vluchten. Lukt het je om je
ergens anders thuis te voelen? Hoe zullen
mensen op je reageren als je vreemd ergens
komt wonen in een verzorgingshuis, in een
vreemde wijk? En wat zegt de bijbel eigenlijk
over gastvrijheid/vreemdelingen? We lezen uit
Ruth 2! Er is een kinderactiviteit,
koffie/thee/limo na de dienst!

Net als andere jaren willen we als laatste dienst
van het seizoen de baalderdienst invullen met
een zangdienst. We willen vanaf nu gaan
vragen (tot aan 9 juni) om je favoriete
christelijke lied aan te geven. Het liefst met
motivatie. Waarom? Omdat beroemde
theologen en gewone mensen — en die laatste
zijn voor God minstens zoveel waard als een
beroemde theoloog, want wat is dat nou
helemaal? Als je een goede theoloog bent, dan
weet je dat God gratis van je houdt, zoals Hij
dat van een klein kind doet — weten dat muziek
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en een mooi lied onze ziel veel dieper kunnen
raken dan een preek. De uitspraak “zingen is 2x
bidden” komt van Augustinus — wie kent ‘m
niet...., nou ja theologen kennen z'n naam nog
een beetje; het was in zijn tijd écht een heel
bekende naam - . En daarmee slaat hij de
spijker op de kop. Dus...., wat is je favoriete
lied: lof, klaag, psalm, gezang, Hillsong, Huub
QOosterhuis, Johannes de Heer, Opwekking?
Noem maar op en kom maar door:
w.vanderwel@protestantsekerk.nl

Band en koor zullen er die morgen zijn en gaan
vooral mét ons zingen en we gaan luisteren
naar de verhalen van wat mensen raakt in een
lied. Uiteraard is er een kinderactiviteit,
koffie/thee/limo na de dienst.

In de loop der tijden is de kwaliteit van ons
youtubekanaal enorm toegenomen. Of, anders,
hulde aan de mensen van
beamteam/geluid/youtube die met elkaar de
zaken heel goed op orde hebben! Alle diensten
zijn dus live te volgen en/of later terug te zien.
Verder: elke keer staat bij de deur van de Kamp
een doos waarin je je spullen kwijt kunt die in
de voedselkast bij de wijkboerderij staat,
mogen. Daarmee help je écht andere mensen.
Het kan van alles zijn, als het maar houdbaar is:
van koffie tot aan macaroni, van tandpasta tot
producten voor vrouwenhygiéne. Als je wat
kunt missen..., neem je het mee? En anders.. .,
je kunt het zelf ook in de voedselkast doen als
je wilt. Of..., als je het krap hebt, haal er dan
gerust uit wat je nodig hebt!

Van 28 april tot en met 5 mei ging er een groep
jongeren uit onze gemeente naar Taizé in
Frankrijk. Sommigen gingen al 8 keer...,
anderen voor het eerst! Het blijft een heel
bijzondere belevenis. Nodig jongeren uit, zeg
tegen ze: we gaan een week naar Frankrijk, je
gaat drie keer per dag naar de kerk, je moet om
half 12 in je tent liggen en je moet overdag ook
wat klussen doen zoals koken of wc's



schoonmaken. O, ja, je ontmoet ook jongeren
uit andere landen. Als eerste indruk lijkt dat
niet heel aanlokkelijk..... maar het blijkt ook dit
jaar weer geweldig. Wil je wat zien of lezen van
wat Taizé met mensen doet? Op
www.pknbaalder.nl schreef ik 5 stukjes. En
het programma Petrus in het Land maakte ook
een heel mooie reportage in de week dat wij er
waren. Kijk gerust:
https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/
seizoen-4/petrus-in-het-land_49/afspelen

Sinds corona en daar langdurig ziek van te zijn
geweest heb ik net wat minder energie. Eén
van de gevolgen daarvan is dat ik soms sneller
volschiet dan voorheen. Dat kan soms ook
zomaar tijdens een kerkdienst gebeuren als iets
me raakt. |k vind dat soms wat hinderlijk. Aan
de andere kant: als het waar is dat we onszelf
bij God thuis mogen voelen, dan mogen
emoties er zijn! Ook bij een voorganger. Maar ik
merk dat mensen zich door dat volschieten ook
afvragen of het wel goed met me gaat.
Gelukkig wel en met die 70% is het prima
werken. Maar soms schiet ik even vol. Dat gaat
gelukkig ook snel weer over. Even slikken en
weer doorgaan. Ben net een “gewoon mens”
dus &,

Een tijdje geleden hadden we een avond met
ouders van kinderen van 0-18. We zijn aan het
nadenken met die ouders hoe we voor hun
kinderen zinvolle activiteiten kunnen
bedenken. Dat was al de tweede keer en dat
zijn ontzettend positieve avonden. Mooi dat
ouders willen meedenken én doen. Eén van de
ouders merkte op: “ik vind dat we/jullie in de
kerk het de mensen wat makkelijk maken,
misschien wel te makkelijk. Als mijn kind of ik
lid zijn van de sportvereniging, word ik geacht
om van tijd tot tijd te komen helpen. Soms ook
klusjes die ik niet 1,2,3 leuk vind zoals het

schoonmaken van een kantine. Waarom vragen
jullie dat in de kerk niet wat meer van ons?”

De grap was: het kwam van iemand die niet is
grootgebracht in de Protestantse Kerk en/of
Hervormd/gereformeerd. In zekere zin dus
“van buiten’, hoewel diegene al heel lang bij
ons is en vooral nu “van binnen is!”

Het antwoord is misschien wel dit: we zijn
jarenlang erg bang geweest — te? —om een
beroep te doen op mensen. Vaak werd kerk in
het verleden ervaren als “moeten” en dan wil je
geen druk uitoefenen. Straks lopen mensen
nog weg ook.... Maar misschien heeft de
vraagstelster wel gewoon gelijk. Is de tijd
voorbij om bang te zijn om aan mensen te
vragen wat te doen voor de kerk. Gewoon
omdat je lid bent en Pinksteren is per slot een
feest waar mensen allemaal talenten krijgen
van God en een steentje kunnen bijdragen.
Kerk — zeker niet in baalder - is geen gebouw
met stenen, maar kerk is een gemeenschap van
mensen, die de ene keer meer dan de andere
keer geinspireerd worden door God.

Er ontstond een discussie: hoe moet je dan aan
mensen vragen of ze iets willen doen zonder
dat ze zich onder druk voelen? En de
vraagstelster zelf kwam met dit voorstel: wat
mogen wij van jou vragen om te doen? Ik vind
‘m prachtig en we houden ‘m erin! Het is een
positieve manier van benaderen: we zijn blij
met je! We denken dat jij een positieve bijdrage
kunt leveren! Wat mogen we aan jou vragen,
waar ben je goed in? Uiteraard is “nee” een
antwoord. Soms ben je te druk. Maar in onze
wijk proberen we de taken klein, overzichtelijk
en plezierig te houden, zodat je iets doet waar
je plezier aan beleeft, een bijdrage levert en
niet overspannen van raakt.

Kortom: wat mogen we van jou vragen om te
doen? Wellicht dat we binnenkort een beroep
op je doen! Je bent van toegevoegde waarde!

Een hartelijke groet,
Ds. Wim van der Wel
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Wijkpredikant:

Ds. P. J. H. Noordmans

W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Op de laatste zondag van april was in de
Hoftekerk de themadienst van de werkgroep
Fotografie. De deelnemers aan de werkgroep
hadden prachtige foto's gemaakt bij het
jaarthema ‘Ga meel’ Bij dat ‘meegaan’ gaat het
dan om het samen getuigen van geloof, hoop
en liefde.

We hebben een heel goed seizoen met elkaar
beleefd. Al vele jaren is Piet Westerveld onze
adviseur. Hij staat ons bij met raad en daad en
helpt je desnoods bij het vergroten van jouw
kennis van je toestel en de techniek.
Waarschijnlijk is er komend seizoen ook weer
een groep Fotografie. Let op de folder van
Zin-In die vlak na de zomer zal verschijnen. Bij
dit wijkbericht ziet u één of twee van onze
foto’s. In De Schakel is momenteel de expositie
nog te bewonderen.

De werkgroep ‘Eredienst’ van onze kerkenraad
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

heeft voor zondag 16 juni de Zanggroep
‘Fundament’ uit Klazienaveen uitgenodigd. Het
koor is opgericht in 1992 en verleent
medewerking aan diensten en samenkomsten
in Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland.
Voorganger in de dienst is ds. Pieter
Noordmans. Hoftekerk, 10.00 uur.

Op zondag 23 juni is er opnieuw medewerking,
namelijk van het gospelkoor Le Mot Chanté, uit
Sibculo. Voorganger die zondag is dhr. Martijn
van Breden. Op de gebruikelijke tijd, 10.00 uur.
In de Hoftekerk.

Na de dienst van zondag 23 juni, en na de koffie
—is er een mooie fietstocht voor iedereen.
Contactadres voor de fietstocht is Jan Kremer:
Contactadres: jan@kremersierink.nl

De afstand is ongeveer 23 kilometer. Leuk om
samen mee te doen.



Nog maar drie maanden geleden begon ik in
Hardenberg en als ik de kerk in kijk zie

ik langzamerhand wat bekende gezichten.
Inmiddels heb ik verschillende mensen
bezocht, doorgaans op vraag, van henzelf of via
anderen. Ook leidde ik een aantal

uitvaarten. Qua kennismaken is er nog een
lange weg te gaan. Het plan is om de
contactpersonen mensen samen te roepen in
groepjes, huiskamerformaat, zodat er

een ontmoeting met elkaar en met mij is. Waar
nodig kom ik bij uw thuis, niet alles is

in een groepje bespreekbaar. Ik merk dat
mensen geduld hebben, daar ben ik blij

mee! Mijn vaste werkdagen zijn dan wel
dinsdag en donderdag, maar daaromheen

ben ik wel te bellen en zeker te mailen.

(ds. Elly Veldman-Potters).

Fijn om ook samen avondmaal te vieren, aan de
hand van vier maaltijden waarover

we in de Bijbel lezen. Hoftekerk, om 10.00 uur.
(Hartelijke groet van ds. Elly Veldman-Potters).

Het dringt nu toch langzaam tot mij door dat ik
bezig ben met het laatste stukje van mijn werk
als vaste predikant in uw midden.

Tot 1 september ben ik volledig in dienst, maar
er gaat nog wat vakantie vanaf. Na 1 september
ben ik dus emeritus, en komt het werk neer op
mijn collega’s, en hopelijk snel een vervanger.
We blijven wel in Hardenberg wonen, gewoon
op ons vertrouwde plekje aan de Vecht. Het is
niet zo dat ik na 1 september geen diensten
meer zal leiden of zo. Er staan er voor dit jaar
nog een paar op mijn lijstje — ook in
Hardenberg.

Op zondag 6 oktober staat de dienst gepland
waarin ik afscheid neem. Over dat afscheid zal
nog wel info volgen.

Ik kijk dankbaar en met fijne gevoelens terug op

de jaren dat ik in Hardenberg en elders mijn

werk als predikant mocht doen. (ds. PJHN)

Een hartelijke groet aan u en jullie allen, namens
de collega’s en de wijkkerkenraad.

Hopelijk kunnen we genieten van deze mooie
tijd van het jaar. En graag tot ziens op zondag
of op andere momenten.

Ds. Pieter Noordmans

Kijk, ga je mee?

Durf je meé te gaan?




De stoelen van de Esch hebben een nieuwe gebruiker gevonden in de vorm van de Schakel. Met
dank aan de "verhuizers"!
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Van 24 juni t/m 31 augustus organiseert het
Platform van Kerken in Hardenberg

de Open Kerk. Van maandag tot en met
zaterdag zal de Hoftekerk aan het
Wilhelminaplein tussen 10.00-12.00 uur
geopend zijn. De kerk is ook te bereiken via de
ingang aan de Lage Doelen.

Er is informatie over de geschiedenis van het
kerkgebouw, want behalve mensen die even in
de kerk willen verblijven of een kaarsje willen
branden, komen er hopelijk ook
vakantiegangers die over de kerk geinformeerd
willen worden.

Elke morgen zijn er 2 vrijwilligers aanwezig om
de gasten te verwelkomen. Regelmatig zal er
een predikant of kerkelijk werker aanwezig zijn.
Op de zaterdagochtenden van 11.00-12.00 zijn
verschillende organisten uitgenodigd om het
orgel te bespelen.

Hartelijk welkom!

Nieuw telefoonnummer biedt betere
bereikbaarheid kerkelijk bureau.

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend
elke maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U
kunt er terecht met uw vragen of aankoop van
collectemunten. We zijn dan ook telefonisch
bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan ook
telefonisch bereikbaar zijn buiten de
openstellingsuren. U krijgt de gelegenheid uw
boodschap of vraag in te spreken en wij nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur
telefonisch bereikbaar op ons nieuwe
telefoonnummer 0523-680833.

Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via:
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

vervolg pagina 12/13

Vanwege mijn tijdelijke banen heb ik ooit zelf
een albe en een witte toga gekocht. Meer
kleuren had ik niet. Maar toen ik in maart in

Baalderveld mijn vaste aanstelling kreeg, was
er een liefaanbod: of ik de stola’s in alle

kerkelijke kleuren wilde hebben? En
zelfgemaakt? Ik vond het geweldig!! Anita, Ria
en ik zijn naar de stoffenwinkel in Vroomshoop
gegaan. Daar hebben we heel verschillende
stoffen gekocht in het groen, rood en paars.
Samen met Janet vormden ze ‘het naaikransje’
en ze hebben prachtige stola’s gemaakt! Het
was nog een hele kluif heb ik begrepen. Voor
de dienst van 5 mei heb ik de stola’s
aangeboden gekregen en in de dienst heeft
iedereen ze kunnen bewonderen. Ik ben er erg
blij mee! Wat een prachtig cadeau!! Ook via
deze weg: Bedankt!

Ellen Kolthof
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In herinnering

Berend Everts

Bé overleed op 22 april 2014, in de leeftijd van
81 jaar. Hij werd geboren in Hollandscheveld als
tweede kind, oudste zoon in het gezin. Wat er in
de oorlog gebeurde heeft grote indruk op hem
gemaakt, hoe jong hij ook was. Na zijn
diensttijd ging hij in de bouw werken, maar was
thuis op de boerderij nodig wegens ziekte van
zijn vader. Hij leerde Nies Koster kennen en ze
trouwden in 1966. Samen hebben ze op
meerdere plekken gewoond, achtereen volgens
werden dochter Margreet en zoons Henk en
Bernhard geboren. Het werk in de bouw werd
lichamelijk te zwaar. Bé ging in de
verzekeringswereld werken. Een mooie tijd in
Heemse volgde, totdat de
gezondheidsproblemen te groot werden om te
blijven werken. Bé heeft daarna veel
vrijwilligerswerk gedaan, voor Veilig Verkeer
Nederland en voor de kerk, als ouderling,
voorzitter, kerkrentmeester. De kleinkinderen
werden geboren, een nieuwe fase. Bé en Nies
genoten van kamperen in vele landen. Er
openbaarde zich prostaatkanker bij hem,

aanvankelijk
behandelbaar. Ook
Nies heeft kanker
gehad. Hun dochter
Margreet werd
ernstig ziek en
overleed in 2015, een
groot verdriet. Het
huis aan de
Hesselinkstraat gaf
langzamerhand teveel werk. De keuze werd
gemaakt voor de Hof van Hardenberg - wonen
in een hofje, Bé was er blij mee. Zijn ziekte
schreed voort, maar hij bleef graag mensen
zien. Zijn overlijden kwam toch nog plotseling.
De dankdienst, voorafgaande aan de
begrafenis, werd gehouden in de
Hessenwegkerk. Geloof, hoop en liefde waren
belangrijke woorden in zijn leven. We wensen
Nies, de kinderen en kleinkinderen Gods liefde
toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Hendrika Johanna Kelder - Lenters

Riek werd geboren als middelste in haar gezin
en groeide op aan de Hoogenweg. Ze ging
werken bij de textielfabriek ELTEM. Het werken
met stoffen en materialen vond ze mooi om te
doen, later haalde ze daar ook diploma’s voor
als coupeuse en modinette, In 1955 trouwde ze
met Tinus Kelder. Ze kregen vier kinderen, een
zoon en drie dochters. Lang woonde het gezin
samen met de ouders van Tinus en een zwager
die wat hulp nodig had. Riek wist van
aanpakken. Het coupeuse werk deed ze er vaak
naast, ook heeft ze er les in gegeven. Jarenlang
is ze ouderling geweest in de Lambertuskerk,
met grote inzet. Toen Tinus met pensioen ging
is zij het ook rustiger aan gaan doen. Ze
genoten samen van de kleinkinderen. Als
hobby begon ze met quilten, prachtige dingen
heeft ze gemaakt. In 2013 overleed haar man.
Vanuit Heemse verhuisde ze naar een wat
kleinere woning aan de Havenweg. Sociaal als
ze was zette ze zich ook daar in voor de mensen
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in de buurt. Toen ze
meer hulp nodig had
verhuisde ze naar
Qostloorn, waar ze
het goed had. Wat
was ze blij toen ze
groot oma werd van
een achterkleinzoon!
Ze legde nog steeds
contact: enthousiast
zwaaide ze naar de
middelbare scholieren die langsliepen.
Bewonderenswaardig waren haar levenskracht
en haar geloof, ook in de laatste fase van haar
leven. 26 april 2024 overleed ze, op haar 92e
verjaardag. In de afscheidsdienst, voorafgaande
aan de begrafenis, lazen we Romeinen 8: Niets
kan ons scheiden van de liefde van Christus. We
wensen haar familie troost en kracht toe.

Ds. Elly Veldman-Potters



(vervolg wijkberichten uit de Marslanden van
pagina 14/15)

Afscheid ds. Frans

Dank voor zijn hulp in het pastoraat. Afgelopen
anderhalf jaar heeft ds. Frans Schipper het
pastoraat overgenomen in de periode dat ik
ziek was. Ook is hij verschillende keren
voorgegaan op de plekken die hierdoor
openvielen in het preekrooster. Nog maar net
lid van onze wijkgemeente, zei hij meteen ja op
de vraag van de kerkenraad. We zijn hem
ontzettend dankbaar dat hij dit al die tijd met
zoveel enthousiasme heeft gedaan. Ook heeft
hij ervoor gezorgd dat ik langzaam weer terug
kon komen in dit stukje van het werk.
Inmiddels ben ik ook weer volop aan het werk
in het pastoraat. Daarom is ds. Frans eind mei
gestopt met zijn werkzaamheden. Tijdens de
Pinksterviering van 19 mei hebben we hem
bedankt voor al zijn hulp. Hij heeft een zegen
en een mooie bos bloemen mee gekregen.
Gelukkig blijven hij en zijn vrouw gewoon lid
van onze gemeente. Je kunt hem dus nog
regelmatig op zondag tegenkomen en
natuurlijk in de wijk!

Heb je vragen of wil je graag een bezoekje, dan
kan je voortaan dus weer bij mij terecht.

Hartelijke groeten, ds. Yvonne
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Samen in actie voor Moldavie
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Een mooie start van het project: “Samen in Actie voor Moldavié”

Op 7 april vond de aftrap plaats van het project: “Samen in Actie voor Moldavié”. In de kerkdiensten
werd aandacht besteed aan dit 3-jarig project waarmee het de bedoeling is om kwetsbare kinderen
en ouderen in Moldavié te ondersteunen. Om dit te realiseren is het streven drie jaar lang, elk jaar,
10.000 euro ter beschikking te stellen voor dit doel. Diverse acties zijn inmiddels in voorbereiding.
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Als eerste actie werden wijn, thee en honing, typische producten uit Moldavié, verkocht. Er is
inmiddels voor ruim 5.300 euro aan producten besteld. Samen met de collecten, donaties via de
website én de netto-opbrengst van de verkoop is inmiddels 3.035 euro opgehaald. Wij zitten dus op
bijna 1/3 van ons streefbedrag voor dit jaar. Een enthousiast begin!

Nu geloof ik weer in deé
dé_:g van morgen

Kerk in actie ondersteunt plaatselijke kerken om hulp voor kwetsbare kinderen en ouderen mogelijk
te maken. Met name in de arme dorpen ontbreekt de midden generatie, omdat veel mensen in het
buitenland werken. Vooral kinderen en ouderen blijven alleen achter en dorpen worden onleefbaar.
Ouderen en jongeren ploeteren daar vaak langs elkaar heen. Ze worden moedeloos en apathisch of
raken verslaafd aan alcohol.Kerken proberen deze ouderen en jongeren in contact te brengen en naar
elkaar om te laten kijken. Jongeren kunnen ouderen helpen. Ouderen kunnen jongeren een
luisterend oor bieden. Kerken organiseren activiteiten die de veerkracht en moraal van de
achterblijvers versterken. Door samen de krachten te bundelen, gaat hun kwaliteit van leven vooruit.
En groeit er een generatie op met nieuwe veerkracht, die mogelijk hun land kunnen helpen met
verdere opbouw.

Meer weten?Op onze website: https://www.pknhardenbergheemse.nl/, is meer te lezen over
Moldavié, de actie en mogelijkheden om bij te dragen.




Kleding- en Boekenbeurs

Nieuws over de kledingbeurs

Al bijna twintig jaar wordt in het voorjaar en
najaar de kleding- en boekenbeurs gehouden
in De Schakel. De opbrengst gaat altijd naar
een goed doel en we kunnen ons verheugen in
steeds meer bezoekers, zoveel zelfs, dat we nu
De Schakel gebruiken alleen voor de
kledingverkoop en het kerkgebouw hebben
betrokken bij de uitstalling van alle boeken.
Vanaf het begin hebben Jan en Frony De Weerd
belangeloos hun schuur beschikbaar gesteld
als opslag- en sorteerruimte van alle

ingebrachte goederen. Het hele jaar door
konden mensen daar hun spullen brengen.
Heel verdrietig is dat Jan vorig jaar ernstig ziek
werd. Het gevolg is dat ze de schuur niet langer
beschikbaar kunnen stellen voor de beurs en
daarmee ook het inleveradres komt te
vervallen. We zijn Jan en Frony diep dankbaar
voor alles wat zij al die jaren voor de beurs
hebben gedaan.

Als bestuur zijn we op zoek gegaan naar een
nieuwe ruimte. Die hebben we gelukkig
gevonden: Boven in sporthal De Kamp is een
ruimte waar we alles mogen opslaan en ook
kunnen sorteren. Geweldig!

Het betekent dat er voor de inleveradressen wat
gaat veranderen. U kunt het hele jaar kleding
en boeken blijven inleveren op de volgende
adressen:

Fam. Kapteijn, Albert Schweitzerlaan 5 (vlakbij
sporthal De Kamp)

Fam. Van der Wel, Floralaan 122

Fam. Bakker, Ganzebloem 6;

Fam.Imminga, Ondermaat 22

Fam. Korvemaker, van Raesfeltallee 38;

En vanaf 4 weken voor de beurs (dit leest u
op Kerknieuws en Kerkcontact) bij:

Fam. Kerkdijk A. Schweitzerlaan 46

Erica Meijerink, van Speykstraat 4 (centrum)
Fam. Blaak, Eiberhof 21,

Mw. B. Pieffers, Margriet 38

Fam. Van der Wel, Floralaan 122

Fam. Heidotting, Lohnisweg 1

Mw. L. van Noort Leeuwerikenstraat 36

Fam. B. Stegeman, Rheezerweg 53

We hopen op deze wijze de beurs op een goede
manier voort te kunnen zetten. De volgende
beurs is op 11 en 12 oktober 2024. We zien
weer uit naar uw boeken en kleding en hopen
wederom op een grote opkomst op de beurs.

Namens het bestuur,
Gerda van der Wel.
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Solidariteitskas

Solidariteitskas:

van gemeenten, voor gemeenten

V|

In het voorjaar/zomer houden we als PKN
Hardenberg-Heemse altijd de financiéle actie
Solidariteitskas. Wat is actie Soldariteitskas en
waarom houden we die ?

Een kerkelijke gemeente is een waardevolle plek
en van grote betekenis voor haar
gemeenteleden. We komen er samen om God
en elkaar te ontmoeten, geinspireerd te worden
door de Bijbel en voor elkaar te zorgen: een
vindplaats van geloof, hoop en liefde!

Overal in Nederland zetten vrijwilligers en
pastorale medewerkers zich in om een
levendige en uitnodigende gemeente te zijn.
Aan vernieuwende ideeén ontbreekt het
gemeenten niet, maar soms wel aan
menskracht of geld. Voor hen is er de
solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen
van pastoraat zoals het studentenpastoraat en
het dovenpastoraat worden financieel
ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de
gedachte dat gemeenten elkaar helpen en
ondersteunen om levendig en krachtig in de
wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen
een vast bedrag van € 5 per belijdend lid bij. Als
PKN Hardenberg — Heemse vragen we alle
leden om een bedrag van minimaal € 10,-
waarvan dan € 5,- wordt afgedragen aan de

26

landelijke Solidariteitskas.

Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze
eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op
uw solidariteit en bijdrage!

Als PKN Hardenberg — Heemse hebben we de
afgelopen periode ook twee toezeggingen
gekregen uit de solidariteitskas. Een toezegging
van € 2.500 voor deskundige hulp bij het
verkooptraject van de Hessenwegkerk en een
toezegging van € 32.500 voor de verbouw van
de Aerninckhoff.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk
op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.
Solidariteitskas: Van gemeenten — Voor
gemeenten !

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Dogger, penningmeester.




Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavié.

In Moldavié staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit
armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavié kent bovendien
geen zorgstelsel van de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home
Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en
rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en
professionals getraind in het bieden van zorg op maat. Via het programma Werelddiaconaat biedt
Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavié thuiszorg en verpleegkundige hulp. De
Diaconie en de ZWO gaan zich de komende drie jaar inzetten voor Moldavié. De aftrap is al geweest
op 7 april jl.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. collecte MOLDAVIE.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank namens Diaconie en
ZWOo.
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‘De kunst van het kijken' is het thema van de
komende zomerexpositie in de Opgang in
Radewijk. De commissie is er opnieuw in

geslaagd een boeiende en kleurrijke expositie
samen te stellen. Het zijn werken van Peter B.
van Houten en zijn echtgenote Dinie Goedhart
uit het Friese Foudgum. Peter heeft zich
toegelegd op figuratieve kunst. Dit komt o.a.
tot uiting in het op het doek vastleggen van
beelden van heiligen die ooit eens in kerken
waren opgesteld. Het bijzondere van deze
schilderijen is dat hij deze heiligen weer in
beweging, tot leven, laat komen. Dinie heeft
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zich meer toegelegd op het schilderen van
bloemen. Ook haar schilderijen zijn zeer
aansprekend. De bloemen raken je vanaf het
doek door de schoonheid waarmee ze zijn
geschilderd. Samen zijn Peter en Dinie ook
verantwoordelijk voor De Foudgumse School,
de academie voor nieuwe schilderkunst, die
inmiddels al ruim 14 jaar studenten opleidt in
de schilderkunst.

Binnen de opleiding is er ruime aandacht voor
de kunstfilosofie en kunstgeschiedenis,
gegeven door vakdocenten. Centraal in de
expositie staat het verfijnen van het
waarnemend vermogen: De kunst van het
kijken.

Wij zijn blij dat we van hun werk, hun
gedachten daarachter, iets kunnen laten zien in
De Opgang. Een bezoek aan deze expositie is
dan ook zonder meer de moeite waard!
donderdag van:13.30-16.30 in de
zomermaanden juli en augustus.

De commissie ‘Kunst in De Opgang’
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De Opgang te Radewuk I . ' ' ST
Protestantse gemeente, Radewijkerweg 31
In de ib,mermaanden juli en augustus geopend op:.

Maandag en donderdag van 13.30-16.30 uur — toegang vrij



Beleidsplan: en nu concreet!

Een beleidsplan schrijven gebeurt in fases. We
zetten nu stappen richting afronding en
schrijven welke concrete acties en doelen we
gaan uitvoeren en nastreven in de komende
periode van 4 tot 5 jaar, met ingang van 1
september aanstaande.

+ Onder Perspectief beschrijven we de actie om
meer en beter inzicht te hebben en te houden
op kerncijfers (bijvoorbeeld
ledenontwikkelingen en financién);

+ Met de term Toekomstkerk willen we
beschrijven hoe we over 5 jaar kerk zijn. Hoe
zien we er dan uit? Wat doen we om daar naar
toe te groeien? Hierbij gaan we in dialoog met
de wijkkerkenraden.

» Eenheid en Samenwerken: in een krimpende
gemeenschap blijven we streven naar een
wij-gevoel en kijken we naar anderen om mee
samen te werken. Hoe doen we dat?

- De Stadskerk is straks een bruisend hart van
onze kerkgemeenschap met diverse activiteiten
door de week en op zondag. De wil is er om
daar naar toe te groeien, het gaat nu om de
uitvoering en implementatie.

« Halfjaarlijkse afstemming met het Collegiaal
overleg (predikanten/kerkelijk werkers). Beter
en sneller weten wat er speelt en daar op
reageren, dat is de wens.

« Datzelfde geldt voor een Ambtsdragersoverleg.

Zeker een keer per twee jaar met alle
ambtsdragers in gesprek over wat er (minder)
goed gaat in onze gemeente.

We zoeken nog naar optimale vormen en
werkwijzes. Passend bij wie we zijn en hoe we
momenteel werken. En beschikbare
menskracht. De hoop is dat we daarmee verder
kunnen bouwen op wat onze kerk nu is en waar
we als kerkgemeenschap naar streven.

Het streven is om in juni een beleidsplan te
kunnen presenteren. Niet om alle hierboven
genoemde punten concreet uitgewerkt te
hebben, maar er is dan wel een basis om deze
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vragen en aandachtspunten verder duidelijk te
hebben in de komende jaren. Het gaat niet
alleen om overleggen, maar zeker ook over het
nemen van concrete besluiten en het zetten
van stappen in de gewenste richting.

Uitvaartbegeleiding

Langzaam maar zeker is er een groep van drie
uitvaartbegeleiders ontstaan in onze gemeente.
Zij kunnen ingezet worden als de
omstandigheden daar om vragen: er is op dat
moment geen predikant of kerkelijk werker
beschikbaar die de uitvaart kan begeleiden. Het
gaat om de heren Hendrik Jan Broekroelofs,
Wout Kelder en Jan Timmer (de laatste twee
hebben zich in Kerkklank van
september/oktober 2023 aan u voorgesteld).
Zoiets doe je niet zomaar. Er is een cursus vanuit
de landelijke PKN die gevolgd kan worden:
"Leiden van uitvaartdiensten door
gemeenteleden’.

Hendrik Jan Broekroelofs vertelt over deze
cursus: “De training bestond uit diverse
middagen en avonden en was heel praktisch
van opzet. We zijn tijdens de training diverse
keren met elkaar in gesprek geweest en ook
door rollenspel. Daarna evalueren wat goed
ging en wat juist niet.

De indeling van de training was als volgt:

1. Luisteren

2. In gesprek

3. Rituelen, symbolen en grondwoorden

4, Van gesprek naar liturgie

5. Jouw rol tijdens de uitvaart

6. De uitvaart

Voor elke bijeenkomst ontvingen we een e-mail,
met daarin een overzicht van het leesmaterieel
en de huiswerkopdrachten. De eerste opdracht
was bijvoorbeeld: schrijf een verliesbiografie. Bij
het leiden van een uitvaart neem je altijd jezelf
mee. Daarom is het goed te weten wat je
"meedraagt". De opdracht was schrijf voor jezelf
een autobiografie rond jouw ervaringen met



sterven, afscheid en uitvaarten. Welke
ervaringen hebben jij en je mede cursisten met
het verliezen van dierbaren? Welke uitvaarten
spreken je wel en welke juist niet aan. Welke
(geloofs)overtuigingen of vragen heb je rond
dit thema.

Onze biografieén laten we aan elkaar horen en
we bespreken ze met elkaar. Pastoraat is de
dienst van het luisteren maar er zijn ook
valkuilen bij het luisteren. In de vaak korte tijd
die beschikbaar is rond een overlijden, moeten
in hoog tempo verschillende zaken geregeld
worden. Een lijstje maakt enigszins inzichtelijk
wat er moet gebeuren. Een rouwproces
verloopt niet valgens een vast stramien van de
diverse fasen. Mensen beleven een groot scala
aan gevoelens en emoties, zeker mensen in de
rouw. De gewoontes van families om hun
geliefde vanuit de kerk te begraven bestaat
nog niet zo heel lang. Zo'n 70, 80 jaar geleden
werden gemeenteleden, wel per streek
verschillend, vrijwel altijd begraven vanuit de
plek waar ze stierven. De kerkorde rekent het
leiden van een dienst van rouw dragen en
gedenken niet onder ambtelijke handelingen,
voorbehouden aan predikanten. Degene die de
uitvaartdienst of -plechtigheid (rouwdienst)
leidt, hoeft dus niet perse een kerkelijk ambt te
bekleden. Bij de gesprekken met nabestaanden
kan het zijn dat geloofsvoorstellingen en
godsbeelden botsen met je eigen voorstelling
of beeld. Hoe ga je daarmee om? Ook deze
gesprekken weer met elkaar evalueren: wat
deed je goed en wat juist niet. In de
gesprekken wordt de uitvaart voorbereid. Als
er één gesprek is, dan zal daar zowel het
levensverhaal van de overledene centraal staan
als de voorbereiding van de uitvaart,
inhoudelijk en praktisch. Het doel van de
uitvaart is tweeledig: de overledene op een
hem of haar waardige manier de laatste eer
bewijzen en de nabestaanden proberen troost
te bieden. Belangrijk is hoe je te werk gaat bij

het opzetten van de liturgie en in samenspraak
met de nabestaanden maak je veelal een keuze
voor een orde van dienst of liturgie. Als
uitvaartleider kies je wat er doorklinkt aan
Bijbelse en kerkelijke thema’s in de liturgie. Je
probeert ook dat het passend is bij de
overledene en de nabestaanden. In een
kerkelijke uitvaart wordt vaak een bijbeltekst
gekozen als basis voor een overdenking in de
rouwdienst. We zijn in deze cursus niet
opgeleid tot theoloog en dat wordt ook niet
van ons verwacht. Een overdenking is iets
anders dan ‘uitleg en verkondiging’ Oftewel:
wat in de kerk doorgaans een preek wordt
genoemd. Afstemmen met de nabestaanden is
van belang — uiteindelijk moet het een uitvaart
worden die bij de overledene past en troost
biedt aan de nabestaanden. Ook is aandacht

besteed aan het spreken, het voorbereiden van

het spreken, houding, stemgebruik en
presentatie. De eindopdracht was het compleet
samenstellen van een passende uitvaart. (n.a.v.
een casus) Dus een volledige uitwerking van de
uitvaart. Hierin worden alle gesproken en
gezongen (lied)teksten voluit opgenomen. Alle
teksten die je spreekt, schrijf je dus uit- van je
welkom tot de woorden op de begraafplaats /
slotbijeenkomst bij een crematie.

(voor vervolg zie blz. 38)
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Actie Kerkbalans 2024

Actie

Kerkbalans E
3

50 jaar ‘*“p’

Actie Kerkbalans 2024

In de tweede helft van januari start (in heel
Nederland) de actie Kerkbalans, waarin de
PKN-kerken hun gemeenteleden vragen om
een kerkelijke bijdrage; de vrijwillige bijdrage.
Voor PKN Hardenberg — Heemse gaat het dan
om meer dan 3.300 gemeenteleden in 6 wijken
die digitaal of door middel van een brief
benaderd worden. Gemeenteleden die 18 zijn
geworden met een andere brief dan de
ouderen en voor de jongere gemeenteleden
ook weer een andere brief. Dat vraag een
nauwkeurige voorbereiding om alle juiste

informatie op het juiste (e-mail)adres te krijgen.

Daarvoor is natuurlijk de inzet van veel
vrijwilligers op het kerkelijk bureau, de
contactpersonen in de wijken en de vele
‘lopers’ onmisbaar. Dank daarvoor !!

Is alles dan vlekkeloos verlopen? Nee: een
dergelijk grote actie, zie de cijfers van de
aantallen hierna, kent ook altijd
‘schoonheidsfoutjes’ Dat geeft niet, daar leren
we weer van. Zo blijft het lastig om alle
toezeggingen op tijd weer op het kerkelijk
bureau binnen te krijgen. De verwerking duurt
dan soms langer dan we wensen, waardoor
toegezegde bedragen later dan gewenst (en
aangegeven door de gemeenteleden) geind
kunnen worden wanneer sprake is van
automatische incasso. We vragen daarvoor uw
begrip.

QOok is gebleken dat de rondgebrachte
gnveloppen (met daarin ook persoonlijke

informatie over de toezegging 2023) in een
(beperkt) aantal gevallen niet gesloten zijn
aangeboden. Daarvoor bieden we onze
verontschuldigingen aan. Ook een leermoment
voor de komende actie.

We hebben 3.375 deelnemers waarvan 3.301
vorig jaar ook toegezegd hebben. In totaal dus
74 nieuwe gevers (of gemeenteleden die
opnieuw toch weer een toezegging hebben
gedaan). Deze gemeenteleden hebben voor
2024 € 5.352 toegezegd. 3.301 Gemeenteleden
hebben zowel in 2023 als in 2024 een
toezegging gedaan. De toezegging 2024 was
€791.180. Die toezegging was 1,8% meer dan
wat er in 2023 is toegezegd.

De totaal toegezegde vrijwillige bijdragen 2024
komen daarmee uit op € 796.532. Dit is een
redelijk definitieve uitslag van Actie Kerkbalans.
Als College van Kerkrentmeesters zijn we
dankbaar voor de toezeggingen.

We weten ook dat er in de loop van het jaar
altijd nog mutaties komen: toezeggingen
worden niet betaald, bijvoorbeeld door
overlijden of vertrek. Er kunnen ook nieuwe
toezeggingen bijkomen van nieuwe
gemeenteleden.

Het toegezegde bedrag is iets lager dan de in de
begroting opgenomen verwachte vrijwillige
bijdragen; € 800.000.

Met dit mooie bedrag aan toezeggingen, samen
met de andere inkomsten uit bijvoorbeeld
collecten, giften, de actie solidariteitsfonds,
eindejaarscollecte en opbrengst gebouwen,
kunnen we ook in 2024 weer doorgaan met al
die activiteiten in de wijken, centraal en gericht
op onze naasten, die we als PKN Hardenberg —
Heemse zo graag willen uitvoeren !

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Dogger, penningmeester.



Open Dag Hessenwegkerk

Open Dag Hessenwegkerk - 22 juni 2024

Nu het afscheid van de Hessenwegkerk nadert wil de Commissie Afscheid Hessenwegkerk u/jullie
allen graag uitnodigen voor de Open Dag van de Hessenwegkerk op zaterdag 22 juni 2024, van
10.00 tot 14.00 uur. Gedurende deze dag is er de mogelijkheid om rond te lopen door de
Hessenwegkerk, om herinneringen op te halen en ook om afscheid te nemen.

Er staan verschillende activiteiten op het programma:

- Totale leegverkoop: tijdens de Open Dag is er een totale leegverkoop van zolder en kelder,
waarbij u/jij in het bezit kunt komen van blijvende herinneringen aan de Hessenwegkerk.

- Foto's van vroeger: gedurende de Open Dag is er een presentatie te zien met verschillende foto's
van vroeger, waarbij u/jij herinneringen op kunt halen en die met elkaar kunt delen.

- Orgelspel: verspreid over de dag kunt u/jij luisteren naar orgelspel van onze organisten; Anneke
Hamberg, Klaas Gerrits, Hennie Davenschot en Kees Bakker.

- Jeugd Teenz: Van 10.00 tot 12.00 uur staat de jeugd van Teenz voor u/jullie klaar om auto’s te
stofzuigen en fietsen schoon te maken. De opbrengst hiervan zal naar een goed doel gaan!

- Puzzeltocht: voor de kinderen is er een puzzeltocht gemaakt waarbij zij speurend door de kerk op
zoek gaan naar de goede antwoorden.

- Eten/drinken: er staan koffie en thee voor u/jullie klaar en rond het middaguur zijn er broodjes
hamburger en pannenkoeken.

- Tijdschrift: er is een herinneringstijdschrift te verkrijgen vol met herinneringen aan de
Hessenwegkerk.

Wij hopen u/jullie hier allemaal te zien en iedereen is natuurlijk welkom, dus zegt het voort!
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ga mee, samen getuigen.....

samen’ inspireerden de
meesten tot het al zoekend en
tastend scheppen van een

' persoonlijk kunstwerk met
prachtige gedachten. Hier ziet
4 U het resultaat. Zij die de
expositie gezien hebben enin
~ gesprek geweest zijn met de
kunstenaars waren onder de
indruk. Het gedicht hieronder
is misschien wel een
samenvatting van onze
bijeenkomsten:

Onze weq
Geen andere weg valt er te

bewandelen dan die van de
solidariteit.
Kunstwerken Creatief Do handen in elkaar slaan,
meditatief Leerhuis
kleinen en groten,
Thema: machtigen en zwakken.

Ga Mee.. Geen ander pad is samen te
effenen dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
stapstenen leggen van moed en
{ vertrouwen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden

die mensen bij elkaar
brengen,over alle grenzen
heen.

Wij hebben het afgelopen seizoen op een Geen krachtiger teken is er

creatieve en inspirerende wijze het jaarthema dan dat van vriendschap en liefde.

in kunst verbeeld. Op 14 april werd dat Getuigen worden van Gods droom

zichtbaar in de Hoftekerk met een viering en en bouwen aan zijn huis,

expositie. Zes keer zijn we hierover in gesprek hier en nu reeds,

gegaan. ‘Getuigen’; hoe vatten we dat op. te midden van de woestijn.

Samen zijn we gaan zoeken aan de hand van
verschillende bijdragen met iedere keer andere ~ Namens allen, Neeltje Jonkers
invalshoeken. Het was weer een heel proces.
De gesprekken met elkaar waren zinvol.
‘Beweging, licht, donker, liefde, (levens)weg,
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Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Zaterdag 1 juni Handelingen 4:23-31
Zondag 2 juni Marcus 2:23-3:6
Maandag 3 juni Marcus 3:7-19
Dinsdag 4 juni Marcus 3:20-35
Woensdag 5 juni Handelingen 4:32-5:11
Donderdag 6 juni Handelingen 5:12-21a
Vrijdag 7 juni Handelingen 5:21b-32
Zaterdag 8 juni Handelingen 5:33-42
Zondag 9juni Handelingen 6:1-15
Maandag 10 juni Handelingen 7:1-16
Dinsdag 11 juni Handelingen 7:17-34
Woensdag 12 juni Handelingen 7:35-43
Donderdag 13 juni Handelingen 7:44-8:1a
Vrijdag 14 juni Marcus 4:1-12
Zaterdag 15 juni Marcus 4:13-23
Zondag 16 juni Marcus 4:24-34
Maandag 17 juni Jesaja 30:1-8

Dinsdag 18 juni Jesaja 30:9-18
Woensdag 19 juni Jesaja 30:19-26
Donderdag 20 juni Jesaja 30:27-33
Vrijdag 21 juni Jesaja 31:1-9
Zaterdag 22 juni Psalm 43

Zondag 23 juni Marcus 4:35-41
Maandag 24 juni Psalm 85

Dinsdag 25 juni Handelingen 8:1b-13
Woensdag 26 juni Handelingen 8:14-25
Donderdag 27 juni Handelingen 8:26-40
Vrijdag 28 juni Psalm 30

Zaterdag 29 juni Marcus 5:1-20
Zondag 30 juni Marcus 5:21-43
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Kerkdiensten

datum tijd kerk

predikant

opmerkingen wijk

9-jun 9:30 Matrix dhr. J. Minnema, Zwolle Marslanden
9-jun 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
9-jun 10:00 Hessenwegkerk ds. Gijsbert Rohaan HA Heemse
S-jun 10:00 Hoftekerk ds. Elly Veldman Centrum
9-jun 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
Zondeg
16-jun 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
16-jun 10:00 Hessenwegkerk Martijn van Breden Heemse
16-jun 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
16-jun 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Centrum
16-jun 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
Zondeg
23-jun 9:30 Matrix ds. Piet Langbroek Marslanden
23-jun 10:00 Héftekerk Martijn van Breden Centrum
23-jun 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
23-jun 10:00 Hessenwegkerk ds. Mw. E.S.A. van Buuren, Wierden Heemse
23-jun 10:00 De Opgang Wout Kelder Kindernevendienst Radewijk

30-jun 9:30 Matrix geen dienst Marslanden
30-jun 10:00 Hoftekerk ds. Elly Veldman

30-jun 10:00 Hessenwegkerk geen dienst Heemse
30-jun 10:00 De Opgang geen dienst Radewijk
Zondag
7-jul 9:30 Matrix Martijn van Breden Marslanden
7-jul 9:30 Hoftekerk ds. Elly Veldman Centrum
7-jul 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. H. Egberts, Rijssen Heemse

7-jul 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
7-jul 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek slotdienst Baalderveld




Giften/collecten

Ontvangen giften t/m 13 mei 2024

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 20,00
Janny Meilink Wijkgemeente Heemse € 10,00
Familie lJspeert Wijkfonds Radewijk € 20,00
G.J. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 20,00
Anoniem Wijkfonds Radewijk € 15,00
Henk Peeneman Project Moldavié € 250,00
Anoniem Voedselkast Centrum € 10,00
€ 345,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeente zijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

NB:
Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.

(Vervolg van blz 31:)

QOok bij de eindopdracht werd verlangd om een toelichting te geven op de uitgewerkte liturgie.

De conclusie aan het eind van de cursus is: een zeer intensieve training waar veel aspecten zijn
behandeld die te maken hebben bij het voorbereiden en het leiden van een uitvaartdienst onder
leiding van een uitstekende cursusleidster.’

Mocht u belangstelling hebben om zelf iets op dit gebied te willen betekenen? Of wilt u iets anders
bespreken? Mogelijk kunt u dit aankaarten bij uw wijkpredikant. Maar u mag hiervoor de scriba
van de Algemene Kerkenraad benaderen: Jan te Bokkel (scriba-ak@pghardenbergheemse.nl).
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A"\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van juli/augustus 2024
uiterlijk maandag 24 juni 2024. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg
0523-266687 of 06-57050404
jannekemeijer@xs4all.nl
Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
0523-266744

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Hessenwegkerk/ De Esch
Hessenweg 47

7771 RD Hardenberg
0523-262216

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
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"Samen Zingen"

INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

Hardenberg

Zaterdag |
8 juni 2024

Hoftekerk
Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

COLLECTE:

HET BLANCKVOORTHUIS Na afloop koffie/thee
HARDENBERG Toegang gratis
oy S TR TS f;(‘:}h-h—_fj-'.n.

GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS
WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. YLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG
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